
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
In 2004 heb ik een schriftelijke zienswijze ingediend,waarin ik bezwaar uit tegen de 
aantasting van ons fraaie dorpsaanzicht door de nieuwbouw van het zorgcentrum. 
 
Nadat bleek dat de Gemeente geen belang hechtte aan mijn zienswijze,wist ik niet hoe ik in 
mijn eentje hier nog verder iets aan kon doen. 
 
Nu dreigt zich opnieuw een aantasting van het dorpsaanzicht voor te doen met de grote 
nieuwbouw naast de kerk. 
 
Met  alle respect voor het werk van Nico en Marie Schroevers in onze polder,maar deze prijs 
is te hoog.Natuurlijk moeten er aanpassingen komen,maar voor een concertzaal of een 
tentoonstellingsruimte is een kleine koffiekamer,toiletten en een garderobe genoeg.De hoge 
foyer is niet nodig en doet zoveel afbreuk aan de kerk,dat de kerk niet langer onze kerk zal 
zijn. 
 
Het goed kunnen lezen van een bouwtekening is niet iedereen gegeven temeer daar meestal de 
omgeving er niet op staat. 
 
Wat de binnenkant betreft vraagt men zich verwonderd af,,O,maar zie je dan vanuit de kerk 
de nieuwbouw?”Ja dat zie je!!!Voor ¾ geven de ramen geen doorzicht,en aan de buitenkant 
geeft dat  doorzicht de karakteristieke rankheid,de kerk rijst op door z,n doorzichtigheid. 
 
De nieuwbouw verhindert dat en maakt er een levenloos,zeg blind gebouw van. Mensen die 
dit zien,zoals de Koningin en mijn bevriende architecten zeggen dan ook,,maar dit kan 
helemaal niet…….” 
 
Ik ben bang dat veel mensen zich dit niet zullen realiseren en het pas zien als het klaar is,net 
als met het zorgcentrum.De nieuwbouw naast de kerk,wordt een vergissing! 
 
                           
Riet  Tol  21-04-2009. 
 


